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Ons laatste bericht in de Vierpas (van april) werd op 19 maart geschreven. Sindsdien is 
er héél véél gebeurd. Ons team is uitgegroeid tot 33 personen. En slechts vijf daarvan 
zagen zich vanwege corona of anderszins gedwongen onze activiteiten tot op heden 
aan zich te laten voorbijgaan. Daarvoor hebben we alle begrip. Schreven we half maart 
nog dat we zo’n 3.000 boeken hadden ingezameld, de stand nu (er worden nog steeds 
boeken ingeleverd) moet ongeveer staan op 15.000 stuks. Die zijn allemaal stuk voor 
stuk beoordeeld op verkoopbaarheid. Zo’n 4.000 boeken haalden het niet en zijn afge-
voerd. Dat waren 100 bananendozen vol! De rest is verdeeld over zo’n 80 rubrieken en 
geplaatst in AH-fruitdozen met op elke doos een sticker met wat er in zit. Van sommige 
rubrieken was er bij aanvang maar één doos, van andere wel 10 dozen of meer. 
Op dinsdag 9 juni zijn we, zonder enige publiciteit, voorzichtig met de verkoop begon-
nen. Nu (24 juni), na 11 verkoopdagen, gaan we voor wat de opbrengst betreft richting 
de € 4.000. Dat is, vinden we zelf, een prachtige tussenstand. Dit is echter niet het enige 
resultaat dat we behalen. Door het wekenlang samen bezig zijn met plannen maken, 
sjouwen, sorteren, rubriceren, koffiedrinken, indelen, bespreken, plannen wijzigen, op-
bouwen en afbreken, uitstallen en verkopen hebben een heleboel trouwe en minder 
trouwe kerkgangers elkaar (veel beter) leren kennen. Alleen al daarom kunnen we spre-
ken van een zeer geslaagde activiteit. 
Maar we zijn er nog niet. Er liggen nog 8.000 boeken te wachten op nieuwe lezers en 
lezeressen. Globaal de helft in de Koorkerk en de rest in de opslag van waaruit meerdere 
malen per week verse voorraad naar de Koorkerk gaat. We denken nog een aantal weken 
in juli open te zijn op alle werkdagen, van 10.30 tot 17.00 uur, tenzij de kerk voor andere 
doeleinden gebruikt wordt. Dus kom langs, wees welkom en bedenk: groot of klein be-
drag: pinnen mag!     Peter van Keulen

Zoek de zon op!
Het is sinds april geleden dat u een Vierpas zag.
Intussen is er heel wat gepasseerd – in deze coro-
natijd heeft u het met een tweewekelijkse nieuws-
brief moeten doen voor wat betreft de contacten 
met de Koorkerk.
In april, Pasen, schreef ik over “quarantaine”, wat 
letterlijk zoiets betekent als “veertigdagentijd”; 
voor Pinksteren had ik een mooi vervolg in petto, 
“pentecôte”, na vijftig dagen een nieuw begin… 
Het heeft niet zo mogen zijn; het moest allemaal 
even anders.
Nu zoeken we tastenderwijs naar een “nieuw 
normaal”, nieuw licht, nieuwe inspiratie…
Al heel lang geleden kreeg ik van Thilly van der Rijst deze foto, een zomers plaatje. 
Als u over uw linkerschouder omhoog kijkt, ziet u de zon!    Wim Wattel

Kloosterhof Beja, Portugal

Foto: PZC

Zeeuwse Gespreks-
groep voor Vrijzinnig 
Gelovigen

Het bestuur van de Zeeuw-
se Gespreksgroep voor Vrij-
zinnig Gelovigen heeft de 
beslissing genomen om in 
september 2020 niet te star-
ten met de lezingen.   
Wij vinden het vanwege de 
Corona-crisis en de bijbeho-
rende 1,5 meter-maatregel 
niet verantwoord om voor 
een groep leden, die alle-
maal tot de risicogroep be-
horen, in een zaal lezingen 
te organiseren. Wij betreu-
ren dit ten zeerste.
We hopen in januari 2021 
weer een lezingenprogram-
ma te starten, maar dit zal 
afhangen van de omstan-
digheden.
Het bestuur zal hierover in 
het najaar een beslissing 
nemen.

Namens het bestuur, 
José Viveen secretaris ZGvVG
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zonder de inzet van Jiao Lin (de dochter 
van Ineke) , Janny Bil, Nic van der Noll, Jo-
han en Marja Oostdijk en de anderen die 
meehielpen.
In de afgelopen weken is er ook voor 
iedereen gelegenheid geweest om terug 
te blikken op de ontwikkelingen in onze 
gemeenschap, een mening te geven over 
de huidige situatie en ideeën over de toe-
komst. Na de zomer krijgen we een advies. 
Op basis daarvan zal er verder gewerkt 
worden aan de toekomst van onze mooie 
veelkleurige gemeenschap, die net zo 
veelkleurig is als de Balans in Middelburg 
bij Keti Koti. 
Vanaf begin juli kunnen we al voorzichtig 
gaan bouwen aan het nieuwe normaal 
met de zondagsdiensten. Helaas met be-
perkende maatregelen. Daarom vragen 
we iedereen die bij een dienst aanwezig 
wil zijn dit uiterlijk de donderdag voor de 
dienst aan te geven bij Henk Kappers. Bij 
voorkeur per mail  (hkappers@zeelandnet.nl) 
of als dat niet mogelijk is telefonisch (0118 – 
63 94 20).

Een aantal van u heeft in kleine kring op 1 
juli deelgenomen aan een Keti Koti maal-
tijd. Ik hoop dat dit een zinvol en boeiend 
samenzijn rondom het thema ‘Gastvrijheid 
en Burgermoed’ is geweest. In juli hopen 
we u in iets grotere kring te zien in de 
Koorkerk (bij het vieren van de vakantie 
in eigen land) of daarna, wanneer hopelijk 
snel weer gebouwd kan gaan worden aan 
de toekomst van de Koorkerkgemeen-
schap. 
Voor de tussentijd, binnen de bijzondere 
omstandigheden zoals ze nu zijn, heel 
goede zomermaanden gewenst.
Namens de kerkenraad,

Wim van Liere

Uit de kerkenraad
1 juli was het weer zover. Een kleurrijk 
schouwspel bij het slavernijmonument 
in Middelburg. Nederlanders afkomstig 
onder andere uit Suriname en de Antillen, 
in hun prachtige en kleurrijke traditionele 
kleding. Een feestelijke aanblik tijdens Keti 
Koti, de herdenking van de afschaffing van 
de slavernij. Op de foto ziet u een Angisa, 
de kunstig gevouwen hoofddoek die bij 
deze kleding voor vrouwen hoort. De 
manier waarop de Angisa gevouwen is, 
drukt iets uit. Tijdens de slavernij werden 
op die manier geheime boodschappen 
doorgegeven.
Binnen de Koorkerkgemeenschap hebben 
we deze manier van communicatie geluk-
kig niet nodig, hoewel het wel een mooi 
gezicht zou zijn zo ’s zondagsochtends in 
de kerk. Wij hebben de website voor de 
algemene informatie voor ieder die iets 
meer wil weten van onze gemeenschap, de 
Vierpas voor leden en anderen die hebben 
aangegeven ons blad graag te ontvangen 
en de nieuwsbrief voor leden met daarin 
nieuws dat niet op een volgende Vierpas 
kan wachten. 
Bij Keti Koti wordt een keerpunt in de ge-
schiedenis herdacht dat een onvoorstel-
bare verandering betekende in het leven 
van de slaven op de Nederlandse plan-
tages. Eigenlijk moet je zeggen het begin 
van een verandering. Black Lives Mat-
ter laat zien dat we er nog lang niet zijn. 
Vergeleken met Keti Koti is de verandering 
die Mark Rutte 24 juni aankondigde een 
minuscule wijziging in ons dagelijks leven 
maar het voelt ook een beetje als een be-
vrijding omdat we na Keti Koti weer met 
grotere groepen samen mogen komen in 
de Koorkerk. Er gloort weer licht door de 
mooie kerkramen.
Wat zijn het bijzondere weken geweest 
sinds half maart, weken met weinig be-
wegingsvrijheid. Maar waarbij gelukkig 
ook manieren gevonden werden om met 
elkaar in contact te blijven, zoals door onze 
dominee Ineke de Feijter met haar Paas- 
en Pinksterboodschap, de zoomsessies 
op zondagochtend, een initiatief van José 
en Teus Baars, in juni de stiltediensten die 
Henk Kappers, Joke Homan, Henk Soepen-
berg en Tom Lijftogt organiseerden. Als 
kerkenraad hebben we geprobeerd ieder-
een zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van de actualiteit door de nieu-
wsbrief. En dit was niet mogelijk geweest 

Kerkdiensten 

5 juli 2020
Ds. Chris Vonck

12 juli 2020
ds. Martijn Junte

19 juli 2020
ds. Ivo de Jong

26 juli 2020
ds. Joep de Valk

2 augustus 2020
ds. Ineke de Feijter

9 augustus 2020
ds. Hans Le Grand

16 augustus 2020
ds. Marianne Zandbergen

23 augustus 2020
rev. Dirk van Leeuwen

30 augustus 2020 
ds. Wilma Hartogsveld

6 september 2020
Ds. Ineke de Feijter

13 september 2020
Ds. Paul Saraber

20 september 2020
Ds. Tina Geels

27 september 2020
Ds. Foekje Dijk
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26 juli 2020, 
ds. Joep de Valk

Met niets op reis gaan, 
ofwel zonder zekerheden 
door het leven.
Hoe gaat het worden, onze 
wereld op 1,5 meter af-
stand van elkaar? Kan er 
weer voelbare onderlinge 
saamhorigheid ontstaan 
of blijven wij voorzichtige 
eilandjes in een zee van 
leegte? Maar nog belang-
rijker: hoe kunnen wij op 
deze manier mensen aan 
de rand erbij betrekken? 
Hoe breng je iets over waar 
je enthousiast over bent? 
Veel zekerheden over 
hoe de dingen gaan, zul-
len we moeten loslaten, 
want wij hebben er geen 
controle over. Daar gaat 
het bijbelverhaal over de 
uitzending van de zeven-
tig volgelingen van Jezus 
over. Een overdenking over 
zekerheden loslaten; op 
pad gaan met niets. En dus 
ook: durven vragen wat je 
nodig hebt. “Laat komen 
wat komt”, zegt Jezus in het 
verhaal, “ontvang het maar, 
je bent het waard”

Ds. Joep de Valk

5 juli 2020, ds. Chris Vonck
Aan kinderkens geopenbaard -  Matt. 11:25.
Wat valt er vandaag nog te lachen !
Na het lezen van het nieuwe boek ‘Nu ik je nooit meer zie’ van Jeroen Kuypers (Nederlan-
der en woonachtig enkele honderden meters van mijn woning te Brasschaat) kon ik niet 
anders dan denken aan het boek van H. Plessner ‘Lachen en wenen’. 
Wat gedaan in dit leven op aarde? Een leven dat begint als baby. Een baby bezit, voorzover 
wij volwassenen veronderstellen, geen vermogen om goed en kwaad te observeren of het 
te kunnen beseffen. 

Voor ons blijft de baby en het jonge kind 
een peuter, een kleuter. Een wezen dat 
zich voedt en geen weet heeft van goed 
of kwaad. Mijn zoon huwde een meisje uit 
Shanghai. Zij hebben twee kinderen. De 
oudste is 9 jaar en zijn naam is Calvin. Cal-
vin is zichtbaar een Chinees. Op scholen in 
België kunnen leerlingen een godsdienst 
of een bepaalde erkende levensbeschou-
wing volgen. De ouders van Calvin beslo-
ten Calvin de klas Islam te laten volgen. 
Op een dag werd er door de juf gezegd :  
‘wij Moslims eten halal en eten dus geen 
varkensvlees’. Waarop Calvin zei : ‘Ik ben 
geen Moslim. Ik ben Chinees’. Dat is o.m. 
de redenatie van een kind. Oprecht maar 

volgens het islamitische schoolboekje onjuist. Calvin zegt niet wat goed of fout is. 
Het kind is op zichzelf (centrisch) en heeft een onbewuste binding met het sacrale. Het sa-
crale is het religieuze. In latere tijd wordt het kind volwassen en excentrisch. Heeft proble-
men met de wereld en met zichzelf. Voorbeeld: in de eerste dagen van de covid-19 werd 
Calvin uitgescholden in zijn klasje want hij, de “Chinees”,  was de oorzaak van Covid-19.  
Lachen en wenen...
Ons voorbeeld (denkende aan Albert Schweitzer) is Jezus. Jezus blijft wijzen naar de hou-
ding van het kind dat overeenstemt met wat wij lezen in 1 Corinthers 13 vers 8+, namelijk 
‘kennis zal afgedaan hebben’. 
Op iets latere leeftijd worden gevoelens van zowel liefde als geen-liefde in het kind-in-
wording overgedragen of gepompt. Oorzaak is het weten van het brein. De andere waar-
heid, de waarheid van het kind èn o.m. Jezus, is van het hart in leven en sterven. 
Marguerite Yourcenar: ‘Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus . Il faut sourrire parce 
que cela a été’.
Hierover reflecteren wij op zondag 5 juli.
Chris Vonck   

16 augustus 2020, ds. Marianne Zandbergen
Corona  – …monster of redder…?
Een paar maanden leken de straten en winkels bijna uitge-
storven, vanwege de maatregelen rond het Coronavirus. Als 
je niet luisterde naar de alarmerende berichten via tv en ra-
dio leek de wereld in rust. Waren wij dat ook?
Het Covid 19 virus werd en wordt afgeschilderd als een mon-
ster dat iedereen kan besmetten.
Maar heeft het ‘monster’ ons ook iets te zeggen?

Vanwege de Coronamaatregelen is de dienst anders dan u 
gewend bent.
Er wordt niet gezongen, en de teksten worden door filmpjes ondersteund.

Marianne Zandbergen
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Op dezelfde dag als Marianne, 15 juni 
jongstleden, is ook Maria Koekman 
overleden. Er zullen misschien niet veel 
mensen zijn die zich mevrouw Koekman 
herinneren. Zij kwam al geruime tijd niet 
meer in de kerk maar kreeg nog wel be-
zoek vanuit de bezoekersgroep. Helaas 
kon een bezoek ter gelegenheid van haar 
91e verjaardag op 28 mei niet doorgaan 
in verband met de maatregelen rondom 
corona. Mevrouw Koekman werd de 
laatste jaren van haar leven verzorgd in 
Buitenrust.

Wim van Liere

In Memoriam

Marianne de Pagter – de Kuiper
‘Een markant en kleurrijk persoon’, zo ken-
schetsen de zoon en dochter van Marianne 
hun moeder op de rouwkaart. ‘Rouwkaart’ 
vind ik niet het goede woord. Op de kaart 
zien we een foto van Marianne zoals we haar 
kenden, een vrolijk gezicht, ik hoor haar jovi-
ale groet wanneer je haar tegenkwam in de 
stad. Ook een foto van een zeilboot op de 
kaart. Het is niet goed te zien maar waar-
schijnlijk bestuurd door Marianne, roer 
stevig in de rechterhand, in de linker de 
schoten van grootzeil en fok. Zeilen was 
een liefhebberij van haar.

Kleurrijk noemden de kinderen haar. 
Een karaktertrek die menigeen die haar 
kende direct zal onderschrijven, ook in de 
Koorkerk. Marianne, door haar kleding en 
vooral door haar persoon een geliefde aan-
vulling van de kleurenwaaier in onze ge-
meenschap. We zullen haar missen. 
De kinderen hebben het plan op een later 
tijdstip een herdenkingsdienst voor haar te 
houden.

n
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Aktie Vakantietas 2020
Als u deze Vierpas onder ogen krijgt zijn 
200 kinderen in de leeftijd 4 – 12 jaar  blij 
gemaakt met een Vakantietas. 165 Bij de 
Voedselbank en 35 in het AZC in Middel-
burg. 
Het is het 2e jaar dat dit initiatief wordt 
genomen door de PKN Kerken van Middel-
burg. Vorig jaar werden de tassen gevuld 
door gemeenteleden.
Dat kon nu niet i.v.m. de Corona-crisis. 
Daarom zorgen mensen van de Nieuwe 
Kerk en de Koorkerk,  naast een financiële 
bijdrage, voor de praktische uitvoering en 
Kruiskerk en Ontmoetingskerk ondersteu-
nen financieel.  Een fijne samenwerking. 
Ook dankzij uw bijdragen konden we deze 
kinderen een geweldige verrassing bezor-
gen.
Het zijn kinderen die niet op vakantie gaan 
en meestal is er weinig te besteden in het 
gezin.
Hoe leuk is het dan om zelf eens iets te kun-
nen uitzoeken met de Kids Cadeaubon die 
ook in de tas zit. Of om een mooi boek te 
krijgen, te spelen met de Beach Ball-set 
met je vriendjes of de kleurplaat mooi in 
te kleuren met de nieuwe kleurpotloden of 
een snoepje uit te kunnen delen aan al je 
vriendinnen.
Tenslotte krijgen ze allemaal een hartje van 
ons in de vorm van een puntenslijper zodat 
ze weten dat er mensen zijn die aan hen 
denken.
We verheugen ons op alle blije gezichten. 
Mocht u nog iets bij willen dragen aan deze 
actie dat kan via het nummer van de Cen-
trale Diaconie: 
NL50RABO 0385 3828 71 onder vermelding 
van ‘Koorkerk actie Vakantietas’.
Hartelijk dank daarvoor.

Namens Taakgroep Diaconie

Gerda van Leeuwen

Kerkcollecten in Coronatijd
Door het wegvallen van de kerkdiensten 
zijn er ook geen collecteopbrengsten. 
In de Nieuwsbrief van 7 mei werd een op-
roep gedaan voor het overboeken van uw 
“collectegeld”  naar de bankrekeningen van 
de Centrale Diaconie en VVHM Wijkkas ter 
compensatie van de vervallen kerkcollec-
ten.
Hartelijk dank aan allen die aan de oproep 
gehoor hebben gegeven.
Wellicht was u het ook van plan, maar bent 
u het vergeten, uw bijdrage blijft van harte 
welkom.
Ook nu de kerkdiensten in juli weer begin-
nen, zal dat in beperkte omvang zijn. Door 
de richtlijnen en regels is het aantal kerk-
gangers beperkt. Of behoort u tot een risi-
cogroep en geeft u er de voorkeur aan om 
de dienst te beluisteren via de kerkomroep.
Hierdoor zullen ook de opbrengsten van de 
collecten nog niet op het “normale niveau” 
liggen. Opbrengsten die niet gemist kun-
nen worden!!

Niet door de diaconie, want de hulp aan de 
ander die geen helper heeft, moet door-
gaan. Met uw steun. 
Bijdragen voor de diaconale collecten kun-
nen overgemaakt worden op rekening-
nummer 
NL50 RABO 0385 3828 71 ten name van 
Diaconie Prot. Gem. Middelburg

Niet door de Koorkerk want de normale 
kosten lopen door; er zijn / worden in deze 
periode extra kosten gemaakt, zoals bij-
voorbeeld rondom de Paas- en Pinkster-
dienst ruim € 500. Uw steun hebben wij 
nodig!!
Uw bijdrage kunt u overmaken op reke-
ningnummer NL 52 INGB 0000 2185 95 tnv 
VVHM wijkkas Koorkerkgemeenschap on-
der vermelding “kerkcollecte”.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Chris Lobbezoo
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Sing from above, ye heavenly breeze

Lieve vrienden,
Met deze tot nog toe onbestaande tekst en muziek ontwaakte ik deze donderdag-
morgen (18 juni j.l.), mijn finale examendag. Wat een wonderlijke bemoediging en 
zegening van boven.
De 6 jaar studie koordirectie aan het conservatorium Maastricht bij Ludo Claesen 
heb ik afgerond met een prachtig resultaat: een 9 met onderscheiding. 
Het groots geplande concert van 18 april (Caleidoscoop) moest vanwege de covid-
crisis uitblijven. Na verloop van tijd besloot de directie van het conservatorium dat 
we met een “portfolio” mochten afstuderen.

De online-presentatie van het Masteronderzoek (koordirectielessen in Zeeland) had 
ik al met succes afgerond en nu was daar nog de opdracht voor het motiveren van 
het concertprogramma, de gedane arbeid van het afgelopen jaar, reflecties en de 
plannen voor de komende 3 tot 5 jaar. Dat alles natuurlijk samen met bewijsvoering 
en zo mogelijk beeldmateriaal.
Gelukkigerwijs had ik mijn eerste grote concert met de Oratoriumvereniging Goes 
in maart 2019 met een Haydn/Mozartprogramma integraal opgenomen. De video-
opname kon ik meesturen in de portfolio en dan maar hopen dat de ‘heren’ dit 
wilden beoordelen met een cijfer. Eerder had ik nl. commentaar gekregen van de 
examencommissie dat deze opname eigenlijk al te oud was.
De onzekerheid en de (in)spanning werden beloond en hoe….!
Ik ben zo blij als een kind.
Mijn “aardse” grote dank gaat uit naar mijn lieve vrienden, familie, fans, concertbe-
zoekers, koorleden, koorleiders, orkestleider, mijn bovenste beste: meester Ludo en 
mijn heldentenor en manlief: John!!
Ik had het jullie graag getoond in een live-concert ‘Caleidoscoop’, waarin ik jullie alle 
kleuren van de regenboog kon laten zien. Dankbaarheid, de enorme watervloed 
boven Vlissingen deze afgelopen dagen en de boog van Belofte van de aanvang-
stekst voeren nu de boventoon. 
Jullie houden het  “ALTeGoede”,
Harteliefs,

Aleida

                         

Felicitatie

Namens de Koorkerkge-
meenschap willen we 
Aleida op deze plaats 
vast van harte feliciteren 
met het schitterende 
succes, een 9 met onder-
scheiding. Niemand van 
ons zal er aan getwijfeld 
hebben dat Aleida zich 
door het examen heen 
zou slaan. Haar inzet, 
haar motivatie kon tot 
niets anders leiden dan 
tot dit prachtige resul-
taat. 
Op een andere plaats en 
op een ander moment 
zullen we haar zeker 
nog in de bloemetjes 
zetten. Bij deze vast een 
gedrukt exemplaar.

Lieve Aleida, nogmaals 
van harte namens de 
Koorkerkgemeenschap,

Wim
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Taakgroep Diaconaat 

Het coronavirus heeft ook de gangbare dia-
conale activiteiten in de pauzestand gezet.
Daarom volstaan we met een korte rappor-
tage over maart, de extra inzet daarna en 
de collectes die mogelijk in juli en augustus 
weer gehouden kunnen worden.

Gehouden collectes en inzameling 
in maart
Op 1 maart heeft de 1ste 40-dagen collecte 
van Kerk in Actie voor cursusmateriaal voor 
arbeidsmigranten in de Golfstaten € 149,35 
opgebracht. De collecte voor het jaarpro-
ject Delta Indonesië op 8 maart bracht 
€ 217,65 op. De inzameling voor de Kleding-
bank tijdens deze dienst leverde vanuit de 
Koorkerk slechts een enkele zak op. Maar 
dat werd ruimschoots gecompenseerd
door het grote aanbod vanuit de Nieuwe 
Kerk, waarmee we deze actie gezamenlijk 
organiseerden.
Met de Kledingbank zullen NKG en KK be-
kijken of dit jaar nog een volgende inzame-
ling mogelijk is.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Verdere inzet
Helemaal stilgevallen is ons diaconale werk 
niet. In de afgelopen periode hebben we 
via de nieuws- brieven van de kerkenraad 
uw aandacht en steun gevraagd voor een 
lokaal en een mondiaal doel.
*Aktie Vakantietas 2020: Zie de bijdrage van 
Gerda van Leeuwen elders in deze Vierpas.                         
*Na het 1ste verzoek in april hebben we in 
juni de noodoproep van Kerk in Actie voor 
een extra collecte voor de zwaar door co-
rona getroffen landen Moldavië, Columbia 
en Rwanda  nogmaals aan u doorgegeven.  
Het rekeningnummer voor deze actie is NL 
89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, 
Utrecht o.v.v. noodhulp coronaramp.

Slavernij: verleden en heden
*Bij het verschijnen van deze Vierpas heeft 
de herdenking van het slavernijverleden en 
de viering van de afschaffing daarvan, Keti 
Koti, op 1 juli 1863 al plaatsgevonden. 
Hopelijk heeft de aanbeveling van de Mid-
delburgse Raad van Kerken in de separaat 
verzonden nieuwsbrief om deel te nemen 
aan de Keti Koti Tafel Tasactie op 1 juli na-
volging gevonden.
Van tenminste 2 zoomgroepen uit de Koor-
kerkgemeenschap is bekend dat die aan 
deze thuisdialoog

tafel deelnemen. Volgend jaar kan die dia-
loog hopelijk weer in de Zeeuwse Biblio-
theek gehouden worden. We zullen daar 
tijdig aandacht voor vragen.
Het Middelburgse aandeel bij het versche-
pen van tot slaaf gemaakten is al voldoen-
de reden om ons af te vragen hoe we als sa-
menleving en individu ons tot deze zwarte 
bladzijde uit onze lokale geschiedenis ver-
houden. En de recente acties tegen racisme 
en discriminatie voegen daar een zeer ac-
tuele dimensie aan toe. Graag wijzen we in 
dit kader op de leerzame Stadswandeling 
“Cacao, suiker en slaven” (verkrijgbaar bij 
de Drvkkery) waaruit de volgende informa-
tie komt: “De MCC (Middelburgse Commer-
cie Compagnie) heeft tussen 1732 en 1807 
in totaal 113 slavenreizen ondernomen. 
In die periode werden vanuit Zeeland 506 
zogenaamde driehoeksreizen uitgevoerd 
(vanuit de Republiek naar Afrika, vandaar 
naar Zuid-Amerika en vervolgens retour 
naar het eigen land). De Vlissingse slaven-
halers vervoerden 96.047 slaven en die uit 
Middelburg naar schatting 60.197. In totaal 
hebben de Zeeuwen (MCC, WIC, lorren-
draaiers en particulieren) ongeveer 270.000 
slaven vervoerd. Dat is bijna de helft van 
alle slaven die door Nederlanders in de 17e 
en 18de eeuw werden verscheept”.

Collectes komende periode
Nu er in juli en augustus in beperkte om-
vang weer diensten gehouden mogen 
worden, zal er vermoedelijk ook weer ge-
collecteerd kunnen worden. De diaconale 
collectes in deze zomerperiode zijn, op 
één na, allemaal voor algemene diaconale 
doelen bestemd. De uitzondering vormt de 
collecte op 16/8, die weer bestemd zal zijn 
voor het werelddiaconale jaarproject van 
de classis Delta: ‘Delta
Indonesië’. De drie deelprojecten daarvan 
zijn gericht op duurzame landbouw, op-
vang van straatkinderen en opleiding van 
sterke vrouwen. Er zal voor de dienst een 
flyer worden uitgereikt.

Namens de taakgroep diaconaat, Jan Janse. 
Tel. 0118-851332 / 06-17334769



C o l o f o n
De kerkenraad is verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
Vierpas.
Predikant:
Ineke de Feijter
Oude Weimerstraat 8
4884 MB Wernhout
tel. 06 – 53268763
e: ineke.defeijter@home.nl
Scriba:   Hans Vreeke,
tel.: 06 - 53135733
e: hans.vreeke@koorkerk.nl
www.koorkerk.nl
RGMZ, secr. Daan Sauer
tel.: 0118-474712
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
e. boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
e. vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
e: joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 0118-629300
e: jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
NL52 INGB 0000 218595 t.n.v 
VVHM wijkkas Koorkerkge-
meenschap , Serooskerke W
VVHM:  NL81 INGB 0000 148233  
t.n.v VVHM 
RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Wat is mij het liefste? Zo interpreteer ik de aanhef maar.
Geboren op een boerderij in Poortvliet op Tholen in 1953 als 4e met 2 ou-
dere broers en een zus.
Als ik terugkijk op mijn kinderjaren en jeugd was ”buiten zijn“ een van-
zelfsprekendheid, daar was het te doen, daar kon je spelen, er waren 
mensen aan het werk o.a. nog met de dorsmachine, er  waren speelka-
meraden,  paarden, koeien, poezen enz.
Dat buiten zijn zit zodoende in mijn genen, zeker als de zon schijnt, als 
een magneet word ik daardoor aangetrokken.
En warempel, nu woon ik ook op een “Buiten”. Pas nu ik dit opschrijf realiseer ik me dat dit 
dan geen toeval moet zijn.
Na lagere school en middelbare school en nog een jaar rondzwerven besloot ik ineens om 
boer te worden; de directe reden was dat mijn moeder, die de boerderij aanstuurde aange-
zien mijn vader buitenshuis werkte, jong overleed toen ik 18 was.
Uit een soort onbewuste loyaliteit kwam deze stap tot stand denk ik achteraf; ik kreeg daar 
overigens nooit spijt van.
Boer, of landbouwer zo u wilt, was ik 42 jaar. Ernaast was ik bestuurlijk actief in allerlei orga-
nisaties waaronder de Vrijzinnigen in Tholen, vandaar de voor mij logische stap om me aan 
te sluiten bij de Koorkerkgemeenschap.
Het werk deed ik graag en net als de meeste mensen had ik naast ups ook downs. Iedere 
keer als je weer opwaarts gaat wordt het leven weer een stukje mooier.
Op de gemengde boerderij verdween het vee al snel en teelde ik in de loop van de jaren 
velerlei gewassen; er verdwenen er omdat het niet meer uit kon en er kwamen er ook bij,
Pioenrozen telen werd mijn grootste liefde, zo’n veld vol en dan met behulp van veel han-
den en mesjes deze precies op tijd snijden en gereedmaken voor veiling of groothandel 
geeft adrenaline.
Daarnaast waren er veel aardappelen, suikerbieten, tarwe, gerst, haver, vlas, erwten, tulpen, bloem-
koolzaad , gras voor zaadwinning enz. Genoeg te doen, ook in een grote tuin die erbij hoorde.
Een groot deel van deze periode deelde ik dit geluk met mijn toenmalige liefste en partner.
Zes jaar geleden besloot ik na een jaar wikken, wegen en wakker liggen om te stoppen. De reden? 
Ik had geen kinderen en geen opvolging en twijfels of ik ouder wordende alle werk 100 % 
zou blijven aankunnen. Zodoende werd de boerderij verkocht.
Wat nu? Twee dingen zocht ik en wist ik; naar Walcheren dicht bij zee en op een stille rus-
tige plek wonen. Na veel gezoek kwam het Buiten “Duinbeek” in Oostkapelle op mijn pad, 
historisch erfgoed, net als de boerderij. 
Restauratie was wel nodig en nadat dit na 3 jaar klaar was is mijn werk nog steeds buiten: 
onderhoud van de tuin en het park.
Genoot ik op de boerderij van het geluid van leeuweriken, patrijzen, fazanten, het spelen 
(rammelen) van de hazen, hier zijn het de kwakende kikkers, burlende herten en nachte-
galen die mijn aandacht vasthouden. Los hiervan is het een oase van rust; ook als er veel 
toeristen zijn.
Wat is mij verder lief:
• Een zondagochtend in de Koorkerk met een goed verhaal, ontroerende muziek, mooi 
 zonlicht door de ramen en lekkere koffie na afloop.
• Mijn huidige liefde, mijn familie, vrienden, musea, velerlei muziek, kunst, literatuur voor 
 de winteravonden, mijn racefiets om rond de Oosterschelde te fietsen en vooral schaatsen.
• Het gekras van ijzers op het ijs is het mooiste geluid wat er is vooral als het ijs zelf ook  
 praat. Maar of die kans er met een opwarmende aarde nog een keer komt? Bovendien zie 
 je dan het land vanuit een ander perspectief en dat is op zich een van de mooiste uitda-
 gingen in mijn leven om alles vanuit zoveel mogelijk perspectieven te zien.
De volgende bijdrage zal van Marijke Kluijtmans zijn; toevallig was zij ongeveer de eerste 
die ik hier op Walcheren leerde kennen na mijn verhuizing. En Bob Latuheru, die aan mij het 
stokje overdroeg,   leerde ik lang gelden in Poortvliet bij gezamenlijke vrienden kennen. Zo 
groot is de wereld dus niet blijkt maar weer.    
Marinus Geuze
 


